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Maandbrief september 2025  

    

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website 

van de kerk te gaan:  

www.hervormdkampereiland.nl   Zijn er 

problemen met de ontvangst, laat dat ons weten 

met een mailtje aan de scriba.   

  

Van de kerkelijk werker  

 

Dankbaar om met jullie mee te mogen gaan 

Vanaf deze maand mag ik jullie gemeente 

ondersteunen binnen het gemeentewerk. Ik zie 

ernaar uit om iedereen persoonlijk te ontmoeten. 

Mijn naam is Willem ten Hove, 45 jaar, en ik woon 

in IJsselmuiden met mijn vrouw Gerjanne en onze 

drie kinderen: Esmée (18, Utrecht), Sabine (17) en 

Nathan (13). Naast het gemeentewerk ben ik 

werkzaam als kwaliteitsmanager en volg ik de 

studie theologie aan de Protestantse Theologische 

Universiteit. Het kunnen lezen van de bronteksten 

vind ik heel bijzonder. De Bijbel heeft zoveel in zich 

waar we uit kunnen putten en hier zal ik jullie ook 

zonder meer in meenemen. In de Bijbel is de zeer 

waardevolle draad aanwezig van het verbond van 

God met Abraham welke in Jezus voor ons 

werkelijkheid is geworden zodat ook wij – geleid 

door de Heilige Geest – hierin mogen delen. 

Het werken binnen een gemeente, en het contact 

met mensen van alle leeftijden, inspireert mij 

steeds weer. Gesprekken en vragen kunnen het 

geloof verdiepen en enthousiasme aanwakkeren. 

Niet alle vragen krijgen een antwoord, maar juist  

 

 

in de zoektocht ervaren we iets van Gods genade, 

Christus’ nabijheid en de leiding van de Geest. 

Het is bijzonder dat ik bij jullie aan de slag mag 

gaan. Ik zie ernaar uit om samen het geloof te delen 

en te bouwen aan een warme, betrokken 

gemeenschap. Spreek me gerust aan wanneer je 

me ziet! 

  

Winterwerk 

Nu de zomerperiode voorbij is, gaat het winterwerk 

weer van start! Niet alleen voor onszelf, maar ook 

om samen licht te zijn in onze omgeving. Jezus zegt: 

“Jullie zijn het licht voor de wereld” (Matteüs 5:14). 

Zo kunnen we dit seizoen groeien in geloof, elkaar 

ontmoeten en bemoedigen en anderen welkom 

heten in Zijn Naam. 

  

Diverse activiteiten en groepen worden vertrouwd 

voortgezet om samen rond Gods Woord en in 

verbondenheid onderweg te zijn. Daarbij weten 

we: dit kunnen we niet alleen of uit onszelf. Jezus 

zegt ons hierbij: “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie… 

Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel 

vruchten voortbrengen” (Johannes 15:4-5). Er staat 

“hem” en “hij”, dit geldt voor eenieder hierin. 

 

In de volgende maandbrief zal meer informatie 

komen over de dagen en tijden van de 

verschillende activiteiten. We nodigen u en jou 

alvast van harte uit om mee te doen – bij een 

vertrouwde groep of door iets nieuws te proberen. 

Samen luisteren we naar Gods Woord, bidden en 

zingen we, en verwachten we Zijn zegen in dit 

nieuwe seizoen. 

  

Hartelijke groet, 

Willem ten Hove 
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Zondag 7 september   

Tijd: 9.30 uur  

Voorganger: Mw. Heidi Kramer-de Jong  

Kindernevendienst: Jenneke 

Oppasdienst: Bertine en Iris 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Onderhoud 

 

Zondag 14 september Startdienst Winterwerk 

Onder de Kastanjeboom 

Ontvangst vanaf 9.30 uur met koffie en iets erbij  

Start dienst: 10.00 uur  

Voorganger:  Ds. Klaas de Lange, Kampereiland 

Kindernevendienst: Geen  

Oppasdienst: Geen  

Collecte: Werelddiaconaat 

  

Zondag 21 september Afscheidsdienst Bart, 

Welkomdienst Willem ten Hove 

Tijd: 9.30 uur  

Voorganger: Ds. Bart van ‘t Ende 

Kindernevendienst: Jetske 

Oppasdienst: Brenda, Vinz en Noor 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte:  Lief en Leed 

  

Zondag 28 september  

Tijd: 9.30 uur  

Voorganger:  Ds. J. Tichelaar, Nieuwleusen 

Kindernevendienst: Annejet 

Oppasdienst: Jennemarieke en Danny 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte:  St Beschermde wieg 

  

Zondag 5 oktober Israëlzondag 

Tijd: 10.00 uur  Let op: andere aanvangstijd 

Voorganger: Ds. W. Dekker, Kampen  

Kindernevendienst: Brenda 

Oppasdienst: Gerja en Daan 

1e Collecte: Diaconie en kerk  

2e Collecte: Christenen voor Israël 

  

 

 

Pastorale gemeente  

Het werk in Gods Koninkrijk gaat door 

Nadat ik het besluit kenbaar had gemaakt dat ik zou 

stoppen op Kampereiland, kwamen er vanuit 

verschillende gemeenten verzoeken om aldaar 

werkzaamheden te verrichten. Een van deze 

gemeente was de Gereformeerde kerk, Wilsum. 

Afgelopen jaar heb ik daar de catechese mogen 

verzorgen. Na gesprekken en gebed ontstond er 

ruimte om in deze gemeente aan de slag te gaan. 

Per 1 september mag ik voor 12 uur de nieuwe 

voorganger zijn. Op 28 september zal ik bevestigd 

worden. Voor wie wil, van harte uitgenodigd voor 

deze dienst die begint om 09.30 uur in de 

gereformeerde kerk, Wilsum. 

Maar voor nu bereiden we ons voor op de 

afscheidsdienst van 21 september, met gemengde 

gevoelens; met dankbaarheid en een stukje 

weemoed. Maar ook met vreugde; Willem ten 

Hove mogen we welkom heten in het midden van 

de gemeente. Ik hoop velen van jullie de 21ste 

september te ontmoeten. Bart van ’t Ende 

 

Je staat er niet alleen voor 

Soms zijn er momenten waarop het leven extra 

aandacht nodig heeft: door ziekte, zorgen, 

eenzaamheid of verdriet. Maar ook blijdschap, 

mooie mijlpalen en geloofsvragen mogen gedeeld 

worden. Juist in zulke momenten is het waardevol 

om elkaar te ontmoeten, te luisteren en samen te 

bidden. 

Weet dat je mij altijd mag benaderen voor een 

gesprek, een bezoek of gewoon een luisterend oor. 

Aarzel niet om contact op te nemen wanneer je 

steun nodig hebt – voor jezelf of voor iemand 

anders. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven 

om samen te delen in zorgen én vreugde. 

  

Je mag mij rechtstreeks aanspreken wanneer je me 

ziet, of contact opnemen. Willem ten Hove 
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Startzondag 14 september – Kijk! Laat je verrassen 

door het werk van Gods Geest 

Op zondag 14 september openen we samen het 

winterwerk met een ‘verrassende’ startzondag. We 

sluiten binnen de activiteiten aan bij het jaarthema 

van de PKN: “Kijk! Laat je verrassen door het werk 

van Gods Geest.” Deze oproep nodigt ons uit om 

met open ogen te leven en te ontdekken hoe God 

vandaag aan het werk is – in kleine, alledaagse 

dingen én op manieren die ons kunnen verrassen. 

  

We beginnen de dag om 9.30 uur met koffie onder 

de kastanjeboom (neem zelf een stoel mee). Om 

10.00 uur starten we met de dienst. Bij de 

gezamenlijke activiteit gaan we (van jong tot oud) 

langs verschillende objecten, waar we op een 

creatieve manier met elkaar zullen ontdekken wat 

het thema ons vandaag te zeggen heeft. De 

activiteit duurt ongeveer een uur. 

Let op: deze keer is er geen beeld bij de online 

uitzending, geen kindernevendienst en geen 

oppasdienst. 

 

Oppasdienst 

Vind jij het leuk om met kinderen om te gaan en 

wil je op een praktische manier iets betekenen 

voor onze gemeente? We zijn op zoek naar 

enthousiaste oppassers die tijdens de kerkdienst 

af en toe willen oppassen in Ons Erf. 

We zoeken volwassenen, maar ook jongeren vanaf 

middelbare schoolleeftijd zijn van harte welkom 

om mee te helpen! Samen zorgen we voor een 

fijne en veilige plek waar de jongste kinderen 

kunnen spelen terwijl hun ouder(s) de dienst 

bijwonen. 

Heb je een hart voor kinderen en lijkt het je leuk 

om mee te draaien in het oppasrooster? Meld je 

dan aan of stel gerust je vragen bij Bertine van den 

Berg. 

 

 

 

 

Bedankt 

Bij deze willen wij graag iedereen bedanken voor 

het meeleven dmv kaartjes berichtjes en gebed 

tijdens de intensieve periode na het ongeluk van 

onze jongste zoon. Het heeft ons gezin goed 

gedaan.  

Alex en Marianne vt Oever  

 

Huwelijk 

Jetske Koers en Tom de Haan gaan trouwen op 26 

september. Hun huwelijk zal worden ingezegend 

door Bart van ’t Ende. We wensen het bruidspaar 

en hun familie een feestelijke dag toe en vragen 

God om een zegen over hun huwelijk. 
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Veilige Kerk 

Vanuit de landelijke kerk hebben we de opdracht 

gekregen om zorg te dragen voor een veilige 

omgeving voor iedereen; veilig voor seksueel- en/ 

of machtsmisbruik. We zijn misschien geneigd om 

te denken, dat komt bij ons niet voor. Gelukkig 

maar… 

Tegelijk moeten we ons bedacht zijn dat 

goedbedoelde gebaren of woorden op een 

vervelende manier kunnen worden ervaren of 

overkomen. Het project ‘Veilige Kerk’ helpt ons 

bewust te worden en te blijven op ongewenste en 

onveilige situatie. Als kerkenraad hebben we 

verschillende acties hiervoor ondernomen. 

1. Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld 

voor onze gemeente. Het zijn Jan Kees en Janine 

Bezemer. Zij zijn ook vertrouwenspersonen voor de 

Hervormde wijkgemeente 2 in IJsselmuiden. Zij zijn 

ook voor onze gemeente bereikbaar en 

beschikbaar mochten er situaties zijn waarin 

gemeenteleden zich onveilig voelen of hebben 

gevoeld. 

Zij stellen zich in de volgende maandbrief voor. Zij 

hebben in de kerkenraadsvergadering van 2 

september als eerste de gedragscode ondertekend 

(zie website van de kerk) en de belofte van 

geheimhouding afgelegd. We zoeken nog naar een 

moment voor kennismaking in de gemeente. 

 

 
 

2. Daarnaast worden er voor iedereen die 16+ en 

werkzaam is met kwetsbare doelgroepen 

(kinderen, jongeren, senioren) een VOG 

aangevraagd. Dit geldt hoofdzakelijk voor de 

oppas, kindernevendienst en kerkenraadsleden. 

3. De gedragscode die is opgesteld dient te worden 

ondertekend door bovengenoemde personen. 

4. Beleidsdocument waarin verwoord wordt op 

welke manier we omgaan met het thema Veilige 

Kerk. Na goedkeuring van de kerkenraad zal ook dit 

document op de website komen te staan. 

Deze maatregelen voorkomen in de toekomst niet 

alle onveilige situaties. Maar maken ons bewust 

van ons spreken en gedrag. We hopen dat deze 

maatregelen bijdragen aan een Veilige Kerk waarin 

we van jong tot oud, als broeders en zusters veilig 

samen leven. 
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OUD IJZER INZAMELEN OP ZATERDAG 4 OKTOBER 

VOOR KAMPEREILAND HELPT………….!!! 

Ook dit jaar willen we weer oud ijzer e.d. 

inzamelen. Dit zal wederom gebeuren bij de familie 

Knol aan de Noorderrandweg. De laatste jaren was 

de opbrengst altijd bestemd voor de dorpen 

Pacureni en Padureni in Roemenië om daar 

gebruikte spullen naar toe te brengen. 

Transporten naar Roemenië zijn gebonden aan zeer 

strenge regels. Daar is eigenlijk niet meer aan te 

voldoen, al kunnen ze het nog steeds gebruiken. Er 

zijn natuurlijk plekken in Europa waar gebruikte 

spullen naar toe kunnen. Er is ondertussen al een 

gedeelte van een vrachtwagen (2/3 gedeelte door 

ons geladen en 1/3 ergens anders geladen) 

getransporteerd naar de Oekraïne. Komende 

maand zal er gekeken worden waar de spullen die 

we nu nog in onze opslag hebben staan, het best 

naar toe kunnen laten gaan. Dit zal waarschijnlijk 

plaatsvinden met medewerking van Shtoe 

(stichting hulp transport oost europa). 

 

KAMPEREILAND HELPT……!! heeft dit jaar ook 

personen die zich inzetten voor “goede doelen” 

ondersteunt met een bijdrage. 

In mei ging Ester vd Kamp met vriendin Marjan 

Strijker de muskathlon op de Filepijnen lopen. De 

opbrengst was bestemd voor Compassion. 

In juni was dat het geval voor: KLIMMEN VOOR 

MS!! Fam. van Ittersum die met familie de Mont 

Ventoux hebben beklommen/gefietst om 

onderzoek naar MS te ondersteunen. Zij hebben 

een pracht bedrag bij elkaar gebracht. 

Voor een ander initiatief hebben we ook een 

bedrag beschikbaar gesteld. Ruth Slendebroek en 

Ymke Hacquebord gaan tussen 12 en 20 september 

voor de muskathlon in Rwanda. Mede door de 

collecte tijdens de tentdienst (6 juli jl.) en een 

bijdrage van Kampereiland helpt….. hebben ze het 

richtbedrag voor Compassion gehaald. Dames heel 

veel succes!!!  

Verslagen van hun ervaringen in de verschillende 

“uitdagingen” komen onze kant op of hebben we al 

kunnen lezen. 

Laat ons weten als er op een mooie manier geld 

ingezameld gaat worden voor een goed doel op 

initiatief van Kampereilanders. 

 

 

 

Woorden Vinden: Zinvol Spreken over Geloven in 

deze Tijd 

  

Op 27 September 2025 organiseert Share 

Apologetics het 1e NL Apologie Congres in 

Amersfoort. De titel van het congres is "Woorden 

Vinden: Zinvol Spreken over Geloven in deze Tijd". 

Dit congres is bedoeld voor iedereen die graag 

diepgaande gesprekken voert en houdt van 

doordachte discussies over geloof, wetenschap, 

geschiedenis en ethiek. Zoals: 

·       Christenen - die hun geloof ook rationeel 

willen kunnen onderbouwen;  

·        Twijfelaars en zoekers - iedereen die 

nieuwsgierig is naar het christelijk geloof en 

openstaat voor de inbreng van goede argumenten; 

• Studenten en academici – jongeren en 

professionals die goede argumenten willen 

leren , om hun standpunten en 

overtuigingen te onderbouwen; 

·       Gelovigen - die hun kennis willen aanscherpen 

om anderen te helpen groeien in hun geloof.  

Meer informatie 

 https://www.shareglobalhealth.org/about-1 

  

Het Bloembed 

De appel 

In de Bijbel: 

In het Bijbelboek Genesis staat de appel vermeld, 

maar dat is een aanname, want in de grondtekst 

staat “verboden vrucht” , welke dat precies was 

staat niet vermeld. 

In het Bijbelboek Hooglied 2:3-5 staat de 

appelboom wel specifiek vermeld: 

https://www.shareglobalhealth.org/about-1
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zij: 

Als een appelboom tussen de bomen van het 

woud, 

zo is mijn Liefste tussen de jongemannen. 

Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, 

en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. 

Hij brengt mij in het wijnhuis, 

en de liefde is Zijn banier over mij. 

Sterk mij met rozijnenkoeken, 

verkwik mij met appels, 

want ik ben ziek van liefde. 

 

In de liturgie: 

Uiteraard kan de appel gebruikt worden bij 

dankdag vieringen, maar specifiek heeft de appel 

geen liturgische betekenis. 

 

In de encyclopedie: 

De appel is de pitvrucht van de plant Malus 

domestica uit de rozenfamilie (Rosaceae). 

De kweek van nieuwe fruitbomen wordt 

bemoeilijkt door de hoge mate van gebrek aan 

raszuiverheid in genetische zin en de lange tijd die 

nodig is om een nieuw ras te ontwikkelen.  

Hierdoor is het aantal commercieel succesvolle 

rassen relatief beperkt.  

Meer dan de helft van de wereldproductie bestaat 

uit de rassen Delicious, Golden Delicious, Granny 

Smith, Gala en Fuji.  

Anderzijds, als eenmaal een gewenst fenotype 

bereikt kan dit gemakkelijk vegetatief worden 

vermeerderd om grote aantallen identieke 

fruitbomen te produceren. 

Regionale consumentenvoorkeuren beïnvloeden 

ook de keuze van de rassen in boomgaarden. 

Noord-Europeanen hebben over het algemeen 

liever scherpere vruchten met hogere 

zuurtegraden; in die regio vinden we Jonagold, 

Cox’s Orange Pippin en Elstar. 

 

Bij de Kerk staat een sterappel. 

 

Rekeningnummers  

Het rekeningnummer van de kerk is NL59 RABO 

0373 7473 65 t.n.v. Hervormde Gemeente 

Kampereiland (Kerkrentmeesters).  

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 

0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 

Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 

overmaken uitdrukkelijk de datum en doel.  

 

 

 

  

  

  

  

 


